
Leidingsploeglied 

 

(1ste strofe) 
We zijn niet beroemd, 
We komen niet op tv. 
Maar wat we presteren is meer dan oké. 
We noemen ons Chiro. 
Dat is wat ons bindt. 
Een straffe ploeg is waarmee het begint. 

 
(refrein) 

Onmogelijk zeg je? 
Maar toch spelen we ‘t steeds klaar. 
Onze ploeg maakt het mooi weer waar. 
Geen uitdaging te groot 
als de ploeg ervoor wil gaan. 
We hebben samen voor het’re kampvuren gestaan. 

 
(2de strofe) 

In’t weekend: de Chiro. 
Dat weten ze wel. 
Maar ook in de week, zit het onder je vel. 
Je ma maakt zich zorgen: 
Je studies! Je job! 
Maar jij hebt je planning al lang in je kop 

 
(3de strofe) 

Soms zit het er tegen 
en loopt het echt fout. 
De ene zegt warm en de ander zegt koud. 
Steeds weer overleggen 
vraagt veel goede wil. 
Alleen als een ploeg krijg je stormen stil. 

 
(4de strofe) 

Het is soms een opdracht: 
dit engagement. 
Toch mis je een stuk als je’t nooit hebt gekend. 
Wat begint in je groep, 
op IK en SB. 
Chiro laat je nooit los, overal neem je’t mee 

 

 


