Beste Chiro-leden,
Beste ouders,

Op donderdag 11 november vieren we wapenstilstand en herdenken we de slachtoffers van beide Wereldoorlogen.
Opdat we niet zouden vergeten, nemen we met Chiro Pendoender jaarlijks deel aan de plechtigheid bij het
monument op de plaats van Rekkem.

Daarom roepen we de leden op om ook dit jaar opnieuw massaal in uniform aanwezig te zijn tijdens deze
plechtigheid. We spreken af om 9u15 aan de Chirolokalen in De Put (containerlokalen) vanwaar we te voet naar het
monument vertrekken. De plechtigheid duurt tot ongeveer 10u00. Na de plechtigheid gaan we in stoet tot aan het
kerkplein om vervolgens terug te keren naar de lokalen.

Uiteraard mag u ons als ouder vergezellen.

Wij hopen op jullie massale aanwezigheid!

Groeten,
De leiders en de VB’s
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